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Als ik in gedachten sta

1. Als ik in gedachten sta

bij het kruis van Golgotha,

als ik hoor wat Jezus sprak,

voor Zijn oog aan 't kruishout brak

2. Hoe nog stervende Zijn mond
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: “Hij vergeet ons niet”,
schoon Hij stervend ons verliet.

4. Zie ik, hoe genaad’ ontving,

die met Hem aan 't kruishout hing,
‘k bid, mij voelend hem gelijk,
“Heer, gedenk mij in Uw rijk!”

8. Hoor ik, hoe het laatst van al
Hij Zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot

in de handen van mijn God.

Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten

1. Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten, 2. 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
in deze zee verzinken mijn gedachten: tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
o Liefde, die, om zondaars te bevrijden, in onze plaats gemarteld en geslagen,

zo zwaar moest lijden. de zonde dragen!

4. Dit slaat mij trots, al mijn verdienste neder,

't verlaagt mij diep, maar o, 't verhoogt mij weder!
't Meldt mij mijn heil, die van Gods tegenstander
in vriend verander.



