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Eerste Paasdag – voor de ochtenddienst 
 

Christus, onze Heer, verrees

1. Christus, onze Heer’, verrees, 
halleluja! 
Heil’ge dag na angst en vrees, 
halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, 
halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, 
halleluja! 
 

2. Prijst nu Christus in ons lied, 
halleluja, 
Die in heerlijkheid gebiedt, 
halleluja, 
Die aanvaardde kruis en graf, 
halleluja, 
en aan zondaars ’t leven gaf, 
halleluja! 

 
3. Maar Zijn lijden en Zijn strijd,  
halleluja,  
heeft verzoening ons bereid,  
halleluja!  
Nu is Hij der heem’len Heer’,  
halleluja!  
Eng’len juub’len Hem ter eer,  
halleluja! 
 
 
 
 
 

Eerste Paasdag – na de ochtenddienst 
 

U zij de glorie

1. U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen 
daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen 
van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

2. Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 
Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer. 
Weest dan, volk des Heeren, 
blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: 
Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.

 
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft? 
In Zijn godd’lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen 
in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 


